
GRAZIA
60

 

JACKY WAS 
VERSLAAFD

AAN ALCOHOL 
EN DRUGS

‘Na mijn 
eerste snuif 

ketamine was 
ik verkocht’

Negen jaar lang was 
Jacky* (34) verslaafd 
aan alcohol, en later 
ook aan drugs. Van 
een pak wijn naar 
een fles wodka 
per dag, en van 

ketamine naar crack. 
Het liep totaal uit de 
hand. ‘Ik walgde echt 

van mezelf.’
TEKST RENÉE BROUWER



Jacky: “Ik was begin twintig toen ik na een korte relatie 
van twee maanden heel snel ging samenwonen. Helaas 
bleek mijn ex een vreselijke narcist te zijn die veel verbaal 
en fysiek geweld gebruikte. Toch hield ik het tweeënhalf 
jaar met hem vol, totdat ik het echt niet meer trok en de 
relatie beëindigde. Mijn ex kon dat moeilijk accepteren. 
Hij begon me te stalken en ik voelde me alles behalve 
veilig. Zelfs op mijn werk viel hij me lastig. Daarom deed 
ik aangifte. Gelukkig werd hij veroordeeld en kreeg hij 
een contactverbod en een taakstraf. Aan dat contactverbod 
hield hij zich niet. Ik was doodsbang dat hij mij wat 
zou aandoen. Voor mijn eigen veiligheid moest ik 
van de politie altijd een gps-tracker bij me dragen. 
Als er dan wat gebeurde, kon ik in elk 
geval getraceerd worden.”

TRAUMA’S 
“Door alle gebeurtenissen bleek ik PTSS 
(een posttraumatische stressstoornis, red.) te 
hebben. Mijn ex had me mentaal helemaal 
afgebroken, er was niks meer van mij 
over. Ik was zwaar depressief en kon niet 
meer werken. De psychische hulp die ik 
kreeg, was niet genoeg om mijn trauma’s 
te verwerken. Het enige wat ik wilde, was 
rust in mijn hoofd en helemaal niks meer 
voelen. Ik kreeg EMDR-therapie, maar 
daarmee moest ik alles continu herbeleven. 
Dat hakte er zwaar in. Ondertussen probeerde ik – zo goed 
als het kon – mijn leven op te pakken. Zo ging ik op een 
avond naar een feestje en dronk daar wat wijntjes. Eenmaal 
thuis realiseerde ik me dat ik voor het eerst niet meer bang 
was. De wijn verdoofde me, eindelijk voelde ik even geen 
angst, verdriet of onrust meer. Alsof er een last van mijn 
schouders viel. Dat was zo fijn. Dat was het moment dat 
het zaadje voor mijn alcoholverslaving geplant werd. Dat 
heerlijke, rustige gevoel dat ik door de wijn had ervaren, 
wilde ik vaker. Daarom dronk ik  steeds vaker ’s avonds een 
aantal glazen wijn thuis. Al snel dronk ik elke dag. Niet 
alleen ’s avonds, maar ook ’s middags. Eerst één pak wijn 
per dag, maar binnen een aantal weken zat ik al op drie 
pakken wijn per dag. Doordat ik in korte tijd een stevige 
drinker was geworden, werden de katers elke keer minder.” 

IETS STERKERS
“In de jaren daarna dronk ik dagelijks wijn en bleef steeds 
vaker thuis om te drinken. Dat terwijl ik hiervoor altijd 

heel actief was. Nu zat ik thuis op de bank met de tv aan, 
maar er kwam niks meer bij mij binnen. Mijn ex kreeg 
ondertussen een nieuwe relatie, waardoor hij einde-
lijk stopte met stalken. Maar mijn drang om te drinken 
verdween niet. Ik wilde gewoon niks meer voelen. Al nam 
het verdovende gevoel dat ik van wijn kreeg na een tijdje 
af. Daarom ging ik van wijn over op wodka, wat natuur-
lijk veel sterker is. Elke dag dronk ik een fles leeg. Alles 
wat ik had, moest helemaal op. Ik weet nu dat dit ook wel 
‘bodemdrang’ wordt genoemd. Ik had mezelf niet meer 
in de hand. Mijn ouders vonden het vreselijk. Hoewel ik 
dacht dat ik mijn verslaving voor hen kon verbergen door 
alleen in mijn eigen huis te drinken, hadden zij echt wel 

door dat er iets aan de hand was. Door 
de alcohol was ik veel aangekomen en 
re-integreren op werk lukte door mijn 
verslaving niet meer. Het was duidelijk 
dat het niet goed met me ging. Mijn 
ouders wilden dat ik ging afkicken. 
Ergens wilde ik dat ook wel, maar ik 
miste de kracht en het zelfvertrouwen 
om echt iets aan mijn verslaving te doen. 
Bovendien vond ik het mezelf ook 
niet waard om af te kicken. Wat voor 
leven had ik nog zonder alcohol? De 
belangrijkste reden dat ik toch instemde 
met een afkickkliniek was dat ik mijn 
ouders geen verdriet wilde doen. En 

helaas is dat nooit genoeg als je echt clean wil worden.”

COKE EN SPEED
“Op mijn 23e werd ik opgenomen in de kliniek, maar 
dit bleek alles behalve een goede zet te zijn. Door mijn 
onverwerkte trauma’s stond ik nog steeds open voor 
verdovende middelen. Het hielp daarbij niet dat ik in de 
afkickkliniek mensen ontmoette die drugsverslaafd waren. 
Ik had met uitgaan weleens speed en xtc gebruikt, maar 
dat was het ook. Ik vond het wel leuk, maar meer voor 
recreatief gebruik. Dat anderen er verslaafd aan waren, kon 
ik goed begrijpen. Wat ik met alcohol had, hadden zij met 
harddrugs. We praatten regelmatig met elkaar over onze 
verslavingen en na mijn opname hield ik met een aantal 
mensen contact. Toen iemand vervolgens in een groepsapp 
zei dat hij zin had in een lijntje of pilletje, dacht ik: ja, 
ik ook. Voordat ik het wist, vroeg ik het nummer van de 
dealer om mijn eigen coke en speed te bestellen. Hoewel 
anderen vaak hyper worden van coke en speed werd ik 
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‘DE WIJN 
VERDOOFDE ME, 

EINDELIJK 
VOELDE IK EVEN 

GEEN ANGST 
OF VERDRIET 

MEER’
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er juist rustig van. Ik gebruikte soms een paar keer per 
week, een andere keer weer één keer per maand. Daar-
naast dronk ik nog steeds dagelijks een fles wodka. Het 
afkicken had dus duidelijk niet geholpen. Ergens wilde ik 
wel stoppen, maar ik wist gewoon niet hoe. Zonder drugs 
en alcohol voelde ik alle pijn en verdriet van de afgelopen 
jaren en dat wilde ik absoluut niet.”

NIEUWE HIGH
“Alsof het nog niet genoeg was, kwam ik rond mijn 28e 
via een vriendin in aanraking met ketamine. Ze wist 
dat ik stevig kon drinken, maar ze had geen idee dat ik 
al jaren verslaafd was en ook regelmatig in mijn eentje 
drugs gebruikte. Ik was een meester 
in dingen verbergen. Alleen mijn 
directe familie wist dat ik verslaafd 
was. Ketamine was voor mij iets 
nieuws. Heel naïef dacht ik: dat ga 
ik eens proberen. Ik hield er absoluut 
geen rekening mee dat ik binnen de 
kortste keren verslaafd zou raken. 
Wat natuurlijk gebeurde. Nadat 
ik mijn eerste snuif ketamine had 
genomen, was ik verkocht. Het gaf 
mij een high die ik nog nooit eerder 
had ervaren. Sindsdien liet ik wodka 
staan en gebruikte ik alleen nog maar ketamine, elke dag. 
Op een gegeven moment kreeg ik last van k-krampen. 
Hierbij heb je door het gebruik van ketamine enorme 
buikpijn, omdat de drugs niet goed vergruisd worden in 
je blaas. Bij mij leidde dit tot ernstige blaas- en nier-
problemen waarvoor ik meerdere keren behandeld moest 
worden in het ziekenhuis. Natuurlijk wist ik zelf ook wel 
dat deze klachten door de ketamine kwamen. Toch zei 
ik tegen de artsen dat ik geen idee had waarom ik zoveel 
buikpijn had. Iets waar zij nooit intrapten, want in mijn 
urine was te zien wat voor troep ik allemaal gebruikte.”

STRENGE REGELS
“Mijn ouders stuurden me opnieuw naar een afkick-
kliniek. Daar voelde ik me compleet lamgeslagen. Door 
de ketamine was ik een robot geworden. Ik kon niet 
meer helder denken en alleen nog maar statisch bewegen. 
Ergens wilde ik ook afkicken. Ik wilde echt een normaal 
leven en greep alles aan wat mij daarbij kon helpen. Toen 
ik dus de optie kreeg om na mijn opname via de afkick-
kliniek begeleid te gaan wonen, deed ik dat meteen. 

Vervolgens verhuisde ik naar mijn nieuwe woonplek waar 
ik me aan strenge regels moest houden. Eén van de regels 
was dat je absoluut geen drugs mocht gebruiken, maar 
na twee maanden kreeg ik op de begeleid-wonen-plek via 
iemand GHB in handen. Hoewel ik al die weken geen 
drugs meer had gebruikt, kon ik de verleiding niet weer-
staan. Vlak daarna kreeg ik een onverwachte urinetest die 
bevestigde dat ik gebruikt had. Ik kon direct vertrekken 
en stond op straat. Mijn ouders waren zwaar teleurgesteld. 
Bij hen intrekken wilde ik niet. Ik wilde ze niet tot last 
zijn en eerlijk gezegd weet ik ook niet of ze op mij te 
wachten zaten. Daarom logeerde ik tijdelijk bij 
vrienden die ik in de kliniek had leren kennen. Eén van 

hen introduceerde crack bij mij en 
natuurlijk wilde ik dat graag proberen. 
Het was opnieuw een high die ik nog 
nooit had ervaren. En het ‘mooie’ was 
dat het maar tien euro per bolletje 
kostte. Lekker goedkoop, dacht ik. 
Voor een gram ketamine – waarvan ik 
meerdere op een dag gebruikte – was 
ik 20 euro kwijt. Ik besefte toen alleen 
nog niet hoe heftig het verlangen naar 
crack zou zijn. Het lag eraan hoeveel 
geld ik had, maar als het kon, kocht ik 
meerdere bolletjes per dag.”

RADELOOS
“Wonder boven wonder kreeg ik in die periode een sociale 
huurwoning toegewezen. Mijn ouders hielpen me met 
verhuizen, maar wilden daarna geen contact meer. Ze 
konden het niet meer aanzien hoe ik mezelf de vernieling 
in hielp. Dat moet echt verschrikkelijk voor ze zijn 
geweest. Veel konden ze ook niet voor me doen, 
want ik trok mijn eigen plan en zat volledig in mijn 
slachtofferrol. Zo verweet ik ze dat ze mij in de steek 
lieten en mijn zus en broertje altijd voortrokken. Terwijl 
ze eigenlijk vooral met mij bezig waren. Jarenlang ge-
bruikte ik iedere dag drugs en regelmatig ook alcohol. 
Geen idee hoeveel geld ik daar per maand aan uitgaf. 
Het was in elk geval meer dan wat ik had, want ik kreeg 
alleen een uitkering. Daarom deed ik voor extra geld 
dingen waarvan ik dacht die nooit te zullen doen. Hier 
wil ik liever niet op ingaan, maar het komt erop neer 
dat ik steeds meer mijn grenzen verlegde. Ik walgde echt 
van mezelf en op mijn 33e dacht ik: wil ik zo nog wel 
verder? Ik was radeloos en wist niet meer wat ik moest 

‘IK DEED DINGEN 
WAARVAN 

IK DACHT DAT 
IK ZE NOOIT 
ZOU DOEN’
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doen. Ik geloofde niet in god, maar bad wel tot het 
universum om hulp. Daarna was het alsof er bij mij 
een knop omging. In een afkickkliniek voor mensen 
die extra aandacht nodig hebben, lukte het me om in 
vier maanden tijd definitief af te kicken van al mijn 
verslavingen en mijn trauma’s te verwerken. Ik gooide 
mijn leven compleet om en ging ik eindelijk gezond 
eten en veel bewegen, zoals wandelen en kickboksen. 
Hierdoor viel ik in de kliniek al acht kilo af. Op 
18 november 2022 kwam ik uit de kliniek en ging 
ik op een nieuwe plek wonen. Eenmaal thuis zette ik 
met professionele hulp mijn nieuwe levensstijl voort 
en raakte nog eens 26 kilo kwijt.”

MEZELF UITVINDEN
“Inmiddels gaat het heel goed met mij. Zin in drugs 
heb ik niet meer, maar het verlangen naar alcohol 
blijft. Zeker als ik stress heb of verdrietig ben. Mezelf 
verdoven met alcohol zou dan de snelste oplossing 
zijn, want dat is wat mijn verslaafde brein kent. 
Momenteel ben ik vooral bezig met het uitvinden 
van mezelf. Wie ben ik? Wat vind ik leuk? Hoe geef 
ik mijn grenzen aan? Door alles wat ik heb meege-
maakt, ben ik mezelf volledig kwijtgeraakt. Om 
eerlijk te zijn, mis ik hierin wel een beetje de steun 
vanuit de hulpverlening. In de kliniek leren ze je hoe 
je moet leven met je oude verslaving. Alleen leren ze 
je niet hoe je moet leven met je nuchtere zelf. Ruim 
een jaar geleden ontmoette ik mijn huidige vriend. Hij 
was mijn kickboksleraar en we hadden direct een goede 
klik met elkaar. Hij weet van mijn verslavingen en is 
zelf helemaal niet van de drugs en alcohol. Dankzij 
hem ervaar ik hoe het is om een gezonde relatie te 
hebben. Met mijn familie ben ik langzaam het contact 
aan het opbouwen. Ze zijn blij dat ik eindelijk ben 
afgekickt, maar moeten nog dingen verwerken die ze 
door mijn verslavingen met mij hebben meegemaakt. 
Dit begrijp ik en ik geef hen hierin ook de ruimte. Ik 
was zo ontzettend verslaafd dat ik dacht nooit meer een 
normaal leven te kunnen leiden, maar dat is toch 
gelukt. Het klinkt misschien cliché, maar ik weet dat 
andere verslaafden dit met de juiste hulp ook kunnen. 
In de toekomst hoop ik deze mensen als ervarings-
deskundige te helpen. Daarom ga ik in het voorjaar 
beginnen met een training hiervoor. Doordat ik door 
een heel donkere periode ben gegaan, zal ik er alles aan 
doen om daar nooit meer naar terug te gaan.”  

‘VOORDAT IK HET WIST, 
VROEG IK HET 

NUMMER VAN DE 
DEALER OM COKE EN 
SPEED TE BESTELLEN’


